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     Pinksteren 
 

     Het is een vreemd, ongrijpbaar feest: 
     de nederdaling van de Geest. 
 

     Wat vlammen en geruis van wind, 
     een taal die nieuwe woorden vindt. 
 

     Nu dalen er geen eng'len neer, 
     ver lijkt de opgestane Heer. 
 

     Er is een wonder voor ons oog: 
     uit sintels rijst een vlam omhoog. 
 

     Er is een wonder voor ons oor: 
     Gods Geest vindt bij de mens gehoor. 
 

     Wie Hem verried getuigt van Hem, 
     wie Hem verliet spreekt met Zijn stem. 
 

     Het is een vreemd, onzegbaar feest: 
     de woord-geboorte van de Geest. 
 

     En in de Geest daalt onze Heer 
     voor eeuwig in ons midden neer. 

 
     Nel Benschop (1918-2005) 
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ONRUST 
 

Het remonstrants tijdschrift AdRem wijdde in maart een themanummer 
aan de remonstrantse belijdenis uit 2006. Theoloog Johan Goud zegt 
daarin: ‘Als ik nu de vraag zou krijgen om de belijdenis te herschrijven, 
dan zouden er wat mij betreft explicietere bewoordingen in te vinden 
zijn.’ En hij verwijst naar een regel uit de belijdenis die voor hem heel 
essentieel is: ‘Jezus, het gelaat van God dat ons aanziet en veront-
rust. (…) Geloof is niet alleen een zaak van troost, maar ook een uit-
daging tot verantwoordelijkheid, tot verzet, tot een keuze voor het 
recht, voor de ander. (…) Ik vind dat het in de kerk van nu te vaak om 
rust en troost draait, in plaats van om verontrusting.’ 
 

Ik herken me in wat Johan Goud zegt. 
Nu heb ik wel de indruk dat veel mensen behoorlijk verontrust zijn 
over polarisatie, gebrek aan contact en ontmoeting tussen mensen en 
tussen verschillende groepen in de maatschappij, de mentale gezond-
heid van jongeren, klimaatverandering, de oorlogen in het Midden-
Oosten en in Oekraïne, geopolitieke ontwikkelingen - om maar een 
paar kwesties te benoemen. Misschien is het vooral de vraag waar die 
verontrusting toe leidt. Vaak blijf je zelf, zeker in je eentje, steken in 
machteloosheid. 
Hoe kun je in een kerk en als kerk verontrusting benoemen en daar 
met elkaar verder mee komen, niet alleen door erover te praten, maar 
door daar zo nodig ook consequenties aan te verbinden? Door je 
openlijk uit te spreken, bijvoorbeeld? 
Dat zorgt gegarandeerd voor onrust, omdat lang niet iedereen vindt 
dat je je als gelovige(n) en als kerk moet uitspreken over politieke en 
maatschappelijke kwesties. 
 

Een paar weken geleden was ik bij een Rode Lijn-demonstratie bij het 
hoofdgebouw van de Protestantse Kerk. Onder het motto ‘Sta op. Doe 
recht. Luister echt’ werd het bestuur van de PKN opgeroepen om 
daadwerkelijk solidariteit te tonen met de Palestijnen. En niet alleen 
eindeloos te luisteren naar hun verhalen, ervaringen en ideeën, en 
vervolgens alleen medeleven te betonen. 
Mij trof veel - maar zeker wat een paar sprekers blootlegden en be-
vroegen: Je kunt niet blijven spreken over ‘complexiteit’, ‘nuance’, ‘het 
belang van dialoog’ in een situatie van enorme machtsongelijkheid; in 
een situatie van bezetting, etnische zuivering en het te gronde richten 
van een heel volk. Je kunt niet blijven praten over ‘bezetting’ en 
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‘asymmetrie’ zonder daar enige consequentie uit te trekken. ‘Er zijn 
momenten waarop nuance te laat komt.’ 
In veel meer situaties speelt de vraag: kun je zomaar spreken van dia-
loog in een context van totaal ongelijke machtsverhoudingen?  
Wat ook opvalt - en ook dat speelt niet alleen als het om Israël en de 
Palestijnen gaat: als je onrecht en machtsongelijkheid benoemt en 
daar vragen bij stelt, krijg je algauw het verwijt dat je polariseert en dat 
je voor hardheid pleit. Jij bent in ieder geval de onrustzaaier. 
 

Als het om de kerk gaat, is de vraag vooral: ben je alleen een ge-
spreksruimte, een ruimte waarin eindeloos alle standpunten naast el-
kaar gelegd worden – of ben je ook een profetische stem, die durft te 
zeggen: dit is onrecht, dit mag niet zo blijven? 
Het lijkt me belangrijk om beide te zijn – maar dan is het inderdaad 
niet altijd mogelijk om ‘eindeloos standpunten naast elkaar te leggen’. 
Soms kun je niet meer zwijgen. 
Maar ook dan gaat het er in een kerk nog steeds om te proberen el-
kaar een ruimte te bieden waar je veilig en moedig kunt spreken. 
Waar je onrecht openlijk benoemt en om vrede bidt. Waar je veront-
rust kunt zijn en met elkaar gelooft dat je verschil kunt maken in de 
wereld. 
 

Esther van der Panne 
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FRANCISCAANSE ZEGENBEDE  
 

Moge God ons zegenen met onrust 
bij gemakkelijke antwoorden, 
halve waarheden 
en oppervlakkige relaties 
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven. 
 

Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking, en uitbuiting van mensen 
zodat wij werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 

Moge God ons zegenen 
met tranen die wij plengen 
voor hen die lijden door pijn, verwerping, honger en oorlog 
zodat wij onze handen zullen uitstrekken tot troost. 

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid 
dat wij geloven een verschil te maken in de wereld. 
Zodat wij kunnen doen 
waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.    

 

SPECIALE KERKDIENSTEN  
 

PINKSTEREN 
zondag 24 mei 
 
Zondag 24 mei vieren we het Pinksterfeest. Deze zondag doen we dat 
samen met de PKN wijkgemeenten Noord, die samenkomt in de  
Johanneskerk en Zuid uit de Ontmoetingskerk.  
 
In deze oecumenische viering zullen voorgaan ds. Kirsten Wuijster, 
dhr Liewe Wijbenga en ds. Han Cuperus en zal muzikaal ondersteund 
worden door de Johannescantorij.  
Ook vieren we in deze dienst het avondmaal.  
 
De dienst begint om 10.00 uur in de  
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3, 5613 BS Eindhoven.  

TUUR / GEMEENTE Z 
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OVERZICHT CIJFERS 2025  
 

Met behulp van Scipio, het administratieprogramma van de plaatse-
lijke gemeenten en het landelijk secretariaat zijn onderstaande cijfers 
gegenereerd. De vergelijkende verzichten geven in de totalen niet al-
tijd een éénduidige resultaat. 
 

 31-12-2025 

Leden 69 

Vrienden 41 

Belangstellenden 3 

Overig 3 

 116 

 
 

 31-12-
2021 

31-12-
2023 

31-13-
2023 

31-12-
2024 

31-12-
2025 

Leden 75 76 71 81 69 

Vrienden 57 61 59 37 41 

Belang-
stellen-

den 

7 8 4 3 3 

Overig    3 3 

Overle-
den + ver-

trokken  

9 3 7 3 8 

 143 144 134 124 116 

 

• De cijfers moeten vertaald worden als een verantwoorde bena-
dering. Helaas levert het gebruikte administratiesysteem Scipio 
geen exacte antwoorden op de ingestelde waarden en zijn de 
uitkomsten ook wisselend. 

 

Door overlijden, vertrek en opzegging is het ledental ook dit jaar ver-
minderd. In vergelijking met 2 jaar geleden is bijvoorbeeld ook de ver-
zending van het aantal ‘Vensters Open’ met ruim 10% gedaald.  Een 
zorgelijke ontwikkeling. Het bestuur blijft zich inspannen om met 
nieuwe initiatieven mensen te interesseren voor de activiteiten van 
onze gemeenschap. Uiteraard is dit ook ieders zorg. 
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De leeftijdsopbouw  verrekend naar procenten laat dit ook zien. 
In het cohort 20 - 64 bedraagt dit 13% 
In het cohort 65 -79 bedraagt dit 55.2 % 
In het cohort 85- 89 bedraagt dit 15.9 % 
In het cohort > 90 bedraagt dit 12.1 % 
 
Opgemaakt door Harry Raap 
 
 

AANKONDIGINGEN  
 

BIJBELCAFÉ  
woensdag 29 april en 27 mei 
Op de woensdagmiddagen 29 april en 27 mei van 14.00 -15.30 uur is 
er bijbelcafé, in de kerk aan de Dommelhoefstraat 1a, Eindhoven. We 
lezen en verkennen een bijbelgedeelte dat meestal in de dienst 10 da-
gen later ook aan de orde komt. Er is gelegenheid om meer over de 
achtergrond van de tekst te weten te komen, maar het accent ligt op 
vragen als: Waar gaat deze tekst over? Wat roept deze tekst bij je op? 
Wat zou die kunnen betekenen in je eigen leven en in deze tijd?  
 

Iedereen kan aanschuiven, voor één keer of vaker. Grondige bijbel-
kennis is niet vereist. Van tevoren opgeven is niet nodig.  
Meer informatie bij Esther van der Panne  
(evdpanne@upcmail.nl, 06 5087 5501). 
 

'OP EEN ANDERE PLANEET KUNNEN ZE ME REDDEN'  
In gesprek over godservaring, omgaan met ernstig ziek zijn, en: 
wat maakt het leven de moeite waard? 
 

Lieke Marsman (1990) publiceerde een aantal dichtbundels en ro-
mans. Ze was dichter des vaderlands en ontving in 2025 de Constan-
tijn Huygensprijs voor haar oeuvre. 
Ze kreeg een zeldzame vorm van kanker, waar ze over schreef in ‘De 
volgende scan duurt vijf minuten’. De kanker kwam terug en bleek on-
geneeslijk. Over wat dat met haar doet, schrijft en reflecteert ze in ‘Op 
een andere planeet kunnen ze me redden’. Het boek is een combina-
tie van essays en dagboekaantekeningen. 
Marsman ontdekt dat rationaliteit en de westerse wetenschap haar 
niet veel verder brengen in deze situatie. Lopend op de Veluwe heeft 
ze wat je een godservaring zou kunnen noemen: ‘Het was alsof de 
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wereld op dat moment mijn wanhoop beantwoordde. Door er te zijn. 
(…) Als een soort vriend.’  
Een andere vorm van blikverruiming vindt ze in het nadenken over de 
mogelijkheid van buitenaards leven, en het bestaan van bewustzijn 
buiten het lichaam. 
Ze is misselijk, verdrietig, wanhopig, eenzaam - en gelukkig, soms 
ook. Ze wil leven, ‘liever een arm eraf en langer leven, dan doodgaan 
met twee armen’. Ze gaat in discussies met artsen die voor haar bepa-
len wat ‘zinloos lijden’ is, en wat ‘kwaliteit van leven’ betekent.  
‘Omdat mijn kwaliteit van leven niet wordt bepaald door de afwezig-
heid van lijden maar door de aanwezigheid van hoop.’  
En ze vraagt zich af wat het betekent als je zegt dat de dood bij het le-
ven hoort. ‘Mijn dood is voor mijn leven geen onderdeel, maar een ui-
terste. Hij hoort er níet bij.' 
 

Lieke Marsman biedt met ‘Op een andere planeet kunnen ze me red-
den’ veel om over na te denken en over te praten. Drie avonden gaan 
we met elkaar in gesprek over thema’s uit dit boek. 
 

Woensdag 6 mei: ‘God, misschien.’  
Over religieuze ervaringen en blikverruiming - als westerse weten-
schap en rationalisme ontoereikend zijn. 
 

Woensdag 20 mei: ‘Ik mag het op mijn eigen manier doen.’  
Over omgaan met (ongeneeslijk) ziek zijn, reacties van anderen, zorg-
kosten, opvattingen van artsen. 
 

Woensdag 3 juni: ‘Mijn kwaliteit van leven wordt bepaald door de 
aanwezigheid van hoop.’ Wat maakt het leven de moeite waard? 
 

We bespreken niet het hele boek, maar het is wel nodig om het boek 
zelf ter beschikking te hebben en de fragmenten die een centrale rol 
spelen op iedere avond vooraf te lezen. Nadat u zich opgegeven hebt, 
hoort u welke fragmenten dit precies zijn. U kunt ook een of twee 
avonden meedoen. 
Het boek is te koop in gebonden vorm (ook tweedehands), als luister-
boek en als e-book. 
 

Woensdag 6 mei, 20 mei en 3 juni, van 19.30 – 21.00 uur. 
Graag van tevoren opgeven bij Esther van der Panne,  
via mail predikant@remonstranteneindhoven.nl of  
telefoon/app 06 5087 5501  
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FILMKRING ROSE (2020)- Nils Arden Oplev – Denemarken 
vrijdag  8 mei  
 

Over de moed om met je schizofrene zus een groepsreis naar het bui-
tenland te maken. Inger woont in een psychiatrische instelling en heeft 
constant begeleiding nodig voor haar paniekaanvallen, uitbarstingen 
en waangedachten. Haar jongere zus Ellen besluit om Inger - samen 
met Ellens man Vagn - een week op busreis naar Parijs te nemen. 
Deze romantische hoofdstad ligt Inger nauw aan het hart; ze ont-
moette er in haar jeugdjaren Jacques, haar grote liefde, die haar he-
laas verliet, wat de oorsprong was van haar mentale problemen. Op 
het reisprogramma staan het kasteel van Versailles, het D-Day mu-
seum in Normandië en andere bezienswaardigheden, maar voor Inger 
dient deze vakantie om Jacques nog één keer onder de ogen te zien. 
De bus is nog maar net op de snelweg of Inger deelt haar geestes-
ziekte met de rest van het gezelschap. Het zal een reis worden die ze 
nooit zullen vergeten.  
Inleider is Marijke van Alphen. 
 

Richtprijs is €7,50 per persoon voor het eten en de filmrechten.  
Maaltijd: 18.00 - 19.00  
Aanvang film: 19.30 uur 
 

Geef je op vóór woensdag 6 mei, per mail naar  
gclodewijk@gmail.com of (WhatsApp) 06 2730 9663  
 
Truus Lodewijk 
 

BIJBELGESPREKSAVOND 
dinsdag 12 mei 
 

Op dinsdag 12 mei wordt er een Bĳbelgespreksavond gehouden in de 
Dommelhoefkerk.  
Ds. Bert Jan van Haarlem zal die avond leiden. Het thema voor die 
avond gaat over: vrede, vrijheid en veiligheid.  
Uitgangspunt hierbij is een stukje uit de Bergrede: "Heb je vijanden 
lief".  
 

De avond begint vanaf 18:00 uur met een maaltijd. De thema avond 
begint rond 19:30 uur.  
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Meld u zich voor de maaltijd aan bij Irene Oosterveer,  
Telefoonnummer: 040-223 0960.  
 
Dick Eekel 
 

TROTSE KAMERADEN 
zondag 7 juni 
 

Op zondag 7 juni a.s. spelen de Trotse Kameraden weer in de Hertog 
Jan Zaal van het Parktheater te Eindhoven. 
 

 
 
Dit inclusieve gezelschap draait om verbinding: samen creëren de 
deelnemers een voorstelling waarin persoonlijke verhalen, wijsheden 
en levenservaringen tot leven komen. 
Wil je zien wat er is ontstaan na maanden van repeteren en hard wer-
ken? Kom dan kijken en laat je inspireren door de levensverhalen van 
de Trotse Kameraden, 
 
De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door Vitalis, Parktheater 
Eindhoven, Carte Blanche, CKE en Lang Leve Kunst Fonds. 
 
Zondag 7 juni, 14.00 uur. Entreeprijs: 10 euro 
 
Harry Stinis 
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COLLECTES 
 

Op zondag 3 mei zal er gecollecteerd worden voor de Voedselbank 
Eindhoven (LU)¸op 10 mei voor Inloophuis 't Hemeltje (RE). Op 17 
mei is de collecte bestemd voor de Lutherse werkgroep kerkmuziek 
(LU) en op 24 mei voor Solidaridad (DO) en op 31 mei voor Gaar-
keukens Cuba. 
 

VOEDSELBANK EINDHOVEN  
Het tijdelijk aanbieden van voedselpakketten zorgt ervoor dat mensen, 
die onder de armoedegrens leven, voldoende te eten hebben. Om hun 
missie kracht bij te zetten, werkt de Voedselbank met een netwerk van 
gelijkgestemden. Want alleen kunnen ze dit niet. De samenwerking 
met supermarktketens, bedrijven, instellingen, gemeente, particulieren 
en sponsoren is de bakermat van hun bestaan. Ook willen ze de zelf-
redzaamheid van hun klanten vergroten en stimuleren. Vandaar dat ze 
samenwerken met lokale organisaties, die de klanten helpen om weer 
op eigen benen te staan. Hun prioriteit is het welzijn van hun klanten, 
zodat ze de Voedselbank op termijn niet meer nodig hebben. Omdat 
voedselhulp tijdelijk is (zou moeten zijn!). 
 

U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op de rekening:  
NL06 RABO 03737 44439, t.n.v. Diaconie van de Evangelisch-Lu-
therse Gemeente Zuid-Nederland inzake Eindhoven,   
Onder vermelding van het doel en de datum van de betreffende 
dienst. 
 
Namens de Lutherse diaconie, Tom Tempelaar 

 
STICHTING INLOOPHUIS 'T HEMELTJE 
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De stichting heeft als haar visie geformuleerd dat het Diaconaal In-
loophuis ’t Hemeltje aan dak- en thuisloze mensen een ontmoetings-
plek wil bieden waar ze een warm welkom en een luisterend oor kun-
nen vinden. Een plek waar we in gelijkwaardigheid en wederkerigheid 
met elkaar optrekken. Een plek waar we elkaar proberen te verstaan 
en te begrijpen. 
Wij geloven in een God voor wie ieder mens telt en wij zien in Jezus 
een voorbeeld van hoe er naar mensen omgezien moet worden. 
Daarom willen wij werken aan mogelijkheden om menselijke waardig-
heid te helpen herstellen en te behouden. 
We willen ontmoetingen bewerkstelligen met de wereld van de straat 
zodat mensen meer zicht krijgen op wat er werkelijk leeft achter de 
verhalen en beelden van de straat. Daarin willen we zoeken naar vor-
men van solidariteit en gemeenschap. 
 

De stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje is opgericht in 1994 door 
protestantse kerken in en om Eindhoven. Hun doel was en is om con-
creet gestalte te geven aan hun diaconale opdracht. 
  

LUTHERSE WERKGROEP KERKMUZIEK  
Op 17 mei is de collecte bestemd voor de Lutherse Werkgroep Kerk-
muziek 
De werkgroep verzorgt diverse activiteiten, zoals Jeugdmuziekdagen, 
Jongerenmuziekdagen, Werkweek voor Kerkmuziek, Contactsamen-
komst voor koren, Kerkkorendag en Convent voor kerkmusici. 
Via hun website kunt u ook muziekuitgaven te bestellen, zoals motet-
ten op Bijbelplaats, orgelbewerkingen, Liedbewerkingen uit het Lied-
boek voor de Kerken (1973) en Liedboek 2013, alsmede diverse an-
dere bundels. 
De activiteiten van deze werkgroep worden ook door een groot aantal 
niet-lutheranen bezocht. 
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op de rekening:  
NL06 RABO 03737 44439, t.n.v. Diaconie van de Evangelisch-Lu-
therse Gemeente Zuid-Nederland inzake Eindhoven,   
Onder vermelding van het doel en de datum van de betreffende 
dienst. 
 
Namens de Lutherse diaconie, Tom Tempelaar 
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SOLIDARIDAD - Kinderarbeid in Ghana  
Steun cacaoboeren in de strijd tegen kinderarbeid. 
Een groot deel van de cacao in onze chocola komt uit West-Afrika.  
In Ghana is kinderarbeid voor duizenden kinderen de harde realiteit. 
Omdat cacaoboeren te weinig verdienen, moeten kinderen meehelpen 
op de plantages. De kinderen missen daardoor niet alleen hun onder-
wijs, maar verliezen ook hun toekomst. 
Kinderen doen vaak zwaar en gevaarlijk werk, zoals het dragen van 
zware lasten en het werken met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. Dit 
brengt risico’s met zich mee voor hun fysieke en mentale ontwikkeling. 
Zo ontstaat een vicieuze cirkel van armoede: zonder opleiding hebben 
deze kinderen later zelf ook weinig kansen, waardoor de cyclus van 
generatie op generatie doorgaat. Met onze steun krijgen cacaoboeren 
in Ghana de kans om de cirkel van armoede en kinderarbeid te door-
breken. Onze bijdragen worden ingezet om boeren de kennis en mid-
delen te geven die nodig zijn om hun kinderen een hoopvolle toekomst 
te bieden. 
 

Bankrekeningnummer: NL05 TRIO 0212 1854 11 t.n.v. Solidaridad 
 

Namens de doopsgezinde diaconie, Lia Vos-Welsing 
 

GAARKEUKENS IN CUBA 
Op 31 mei is er de Kerk in Actie zendingscollecte voor de Gaarkeu-
kens in Cuba. In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elek-
triciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het bui-
tenland. Ouderen en zieken blijven eenzaam achter en leven in schrij-
nende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamer-
tje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rond-
komen van een pensioen van 4 euro per maand. 
De Cubaanse kerken bieden hun pastorale en diaconale hulp, zoals 
een gaarkeuken met hulp van jongeren. De jongeren brengen de 
meest kwetsbaren regelmatig een voedzame maaltijd en bieden hen 
ook gezelschap.  
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op de rekening:  
NL06 RABO 03737 44439, t.n.v. Diaconie van de Evangelisch-Lu-
therse Gemeente Zuid-Nederland inzake Eindhoven,   
Onder vermelding van het doel en de datum van de betreffende 
dienst. 
 

Namens de Lutherse diaconie, Tom Tempelaar 
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BIJDRAGEN VAN LEDEN 
 

GEDICHT VAN SHOLEH REZAZADEH 
voor Internationale Vrouwendag 2026 
 

15 april j.l. bespraken we met de leeskring het boek Ik ken een berg 
die op mij wacht van Sholeh Rezazadeh. Daaraan voorafgaand waren 
er op vrijdag 27 februari met 4 leden van de leeskring naar een lezing 
van Sholeh Rezazadeh in St. Oedenrode geweest. Achteraf bleek dat 
de dag vóór de Amerikaanse-Israëlische bombardementen op Iran te 
zijn.  
 

 
 
Sholeh Rezazade 
 
Foto gemaakt door: 
Frank Ruiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sholeh Rezazadeh werd in 1989 geboren in Tabriz (Iran) en werkte tot 
2015 als arts in Iran. In 2015 kwam ze naar Nederland, leerde meteen 
de taal en sindsdien is ze schrijfster. Ze schrijft zowel gedichten - 
zoals het Boekenweekgedicht 2025 - als ook boeken. 
 

Het dagblad Trouw nodigde haar uit om voor Internationale 
Vrouwendag (Trouw 7 maart 2025) haar gevoelens om te zetten in 
woorden.  
Citaat uit Trouw: "Haar gedicht beschrijft het ongemak tussen 
vriendinnen met verschillende achtergronden, die naar dezelfde 
gebeurtenis kijken." 
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De hele wereld moeders huilende kind. 
 
Toen pijn werd uitgedeeld en vreugde ook, 
stonden we in andere hoeken van de aarde 
ik dacht aan hoop die elke dag duurder werd, verder weg, vager 
jij was moe van elke seconde rennen 
door nachten en dagen die niet meer van jou waren 
voor iets waarvan je niet eens meer wist wat het was 
wat kon jij doen tegen mijn pijn, vriendin? 
een omhelzing, 
een gaatje in de agenda dat je met eigen handen groef 
mijn hoofd op je schouder, op een tapijt, het enige overblijfsel van mijn 
vaderland 
 
Toen vreugde werd uitgedeeld als warm brood 
stond jij misschien vooraan in de rij 
en kreeg ik pas toen het brood al kou was 
maar jij wachtte steeds met eten tot iedereen aan tafel zat 
dat was jouw cultuur 
kijkend naar de wereld, een speeltuin van tachtigjarige kleuters, 
zagen we elkaars eenzaamheid, 
en ruimden we in stilte de laatste gebroken scherven op 
verbonden we 
de wonden  
na elk feest, na elke rouw, elk spel 
 

Blijf nog even bij me 
de hele wereld is ons huilende kind 
 

Sholeh Rezazadeh 
 
Fenny-An Wijnheijmer, één van de leden van de leeskring. 
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CHRISTELIJK FUNDAMENTALISME  
 

Remonstranten leggen er graag de nadruk op dat zij tot de meest 
tolerante en vrijzinnige stromingen binnen het christendom behoren, 
met het accent op persoonlijke vrijheid en open gesprek. 
 

Remonstranten benoemen zichzelf als tolerant. Immers ze leggen 
sterk de nadruk op gewetensvrijheid. Iedereen moet zonder dwang 
zelf zijn oriëntatie kunnen vinden in zake het geloof, het zoeken van 
zin als een richting voor zijn leven. Dogma’s zijn richtingwijzers a.h.w.  
hulpconstructies, sterk afhankelijk van de context en het denken van 
een bepaalde tijd. Remonstranten hebben een open houding naar 
andere christelijke stromingen, andere religies en niet-gelovigen. Maar 
het idee van verdraagzaamheid is wellicht het meest lastig met 
betrekking tot het christelijk fundamentalisme. De aanhangers ervan 
zijn immers onderdeel van de christelijke wereldwijde beweging en als 
zodanig wekken ze irritatie op omdat ze ernstige afbreuk toebrengen 
aan de positieve waardering voor het christendom. Zeker in een tijd 
dat voor veel mensen georganiseerde religie, zoals de kerken niet 
meer serieus wordt genomen. Gemakshalve worden alle christenen in 
de publieke opinie dan over één kam geschoren. Actueel zien we in 
Amerika een sterke steun voor de onnavolgbare politiek voor de 
narcistische gestoorde Trump van fundamentalistische stromingen.  
De minister van oorlog Hegseth is iemand, die banden heeft met 
uitgesproken conservatieve en religieuze overtuigingen, die openlijk 
uitspraken doet over geloof, gezin en traditionele waarden.  
In Nederland is het o.a. de beweging Christenen voor Israël die met 
zijn onnavolgbare theologie Israël blijft steunen in zijn 
oorlogsmisdaden in de Gazastrook, de nederzettingenpolitiek en de 
systematische verdrijving van de oorspronkelijke bewoners. 
 

Hoewel fundamentalistische kerken en bewegingen sterk van elkaar 
kunnen verschillen, hebben ze toch een aantal kenmerken 
gemeenschappelijk. Ze zijn al vanaf de negentiende eeuw een reactie 
op moderne wetenschap zoals de evolutietheorie. Ze gruwen van het 
idee dat de bijbel ook kritisch benaderd kan worden als een literair 
werk en ze zijn tegenstander van de secularisatie. De aanhangers 
geloven dat de Bijbel letterlijk waar is, dat verlossing slechts mogelijk 
is door te geloven dat Christus voor de zonden van de mens is 
gestorven, dat alleen fundamentalisten het ware christendom 
aanhangen en dat de rampspoed in de wereld voortekenen zijn dat 
Jezus’ wederkomst op aarde nabij is.  
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Fundamentalistische evangelisatiebewegingen spelen vanaf de jaren 
1970 al een belangrijke rol in de vorming van conservatieve politieke 
bewegingen in de VS. 
 

Remonstranten vinden Erasmus een inspirerend figuur tot navolging 
strekkend. Erasmus vond dat geloof geen zaak van geweld of dwang 
mocht zijn. Verdraagzaamheid betekende voor hem: ruimte laten voor 
verschil en niet meteen oordelen. Hij benadrukte het belang van 
gesprek en redelijke discussie. Hij zag geleerdheid en dialoog als 
middelen om conflicten op te lossen, in plaats van strijd.  
 

Ieder ideaal blijft een uitdaging maar bergt ook zekere zwakheden in 
zich. De genuanceerdheid van remonstranten - het enerzijds 
anderzijds - kan ook leiden tot indifferentisme, afzijdigheid en 
gemakzucht. Misschien is het waar dat remonstranten het idee 
hebben voorop te lopen in thema’s als gelijkheid (bijv. LGBTQ+ 
acceptatie), de rol van vrouwen in de kerk en ethische vraagstukken. 
Maar het blijkt even waar dat hun nadruk op vrijheid, nuance en 
verdraagzaamheid weinig uitnodigend is voor de vele zinzoekers die 
er nog altijd zijn. Door hun klein aantal lijkt het er op dat ze 
gemakshalve, uit nood geboren, hun licht onder de korenmaat zetten. 
Precies dus het tegendeel wat het fundamentalistische 
evangelicalisme uitstraalt. Deze beweging laat ook zien dat religie niet 
alleen een zaak is van het redelijk inzicht maar ook van betrokkenheid 
en inzet voor anderen. 
 

Misschien toch simpel de vrij vertaalde uitspraak voor ogen houden 
die wordt toegeschreven aan Thomas van Aquino: "Men moet de 
verkeerde mening haten maar de personen die haar huldigen 
liefhebben". Deze gedachte benadrukt mededogen en sympathie voor 
mensen, ondanks meningsverschillen over geloof of overtuigingen. 
Afwijkende ideeën die wanorde bevorderen en schadelijk zijn voor het 
psychisch evenwicht dienen wel bestreden te worden. Maar deze 
opgave is in de praktijk makkelijker voor gelovigen die verder van ons 
afstaan zoals Islamitische en Joodse fundamentalisten, dan voor 
mensen die zich niet alleen beschouwen als lid van de christelijke 
familie, maar zichzelf zien als de ware gelovigen.  
 

Welnu de uitdrukking "ware gelovige" zal een remonstrant nooit over 
zijn lippen krijgen. Dat lijkt een interne tegenspraak. Remonstranten 
willen verenigen en niet anderen bekeren. Is dit een zwakke kracht? 
 

Harry Raap  
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BERICHTEN UIT ZUID-LIMBURG 
 
Secretariaat Remonstrantse Kring Zuid-Limburg:  
de heer Hub Bos, Brunner Bron 21, 6441 GX Brunssum  
tel. 045 524 2618  
e-mailadres: h-bos@ziggo.nl 
 

 
 
 

       Eenheid in het nodige 
                         Vrijheid in het onzekere 
              In alles de liefde 
 
 
 
 

KERKDIENSTEN  
 

Zondag 26 april                              aanvang: 10.00 uur 

Gezamenlijke kerkdienst met de Protestantse Gemeente Eijsden. 
Voorganger: Ds. Esther van der Panne. 
Plaats: Protestants kerkje, Wilhelminastraat 1 te Eijsden. 
 
Zondag 24 april PINKSTEREN      aanvang: 10.00 uur 

Pinksterdienst in de PKN Gemeente Eijsden.  
Voorganger: Ds. Agnes Hana 
Plaats: Protestants kerkje, Wilhelminastraat 1 te Eijsden. 
 
 
Voor meer inlichtingen verwijzen we naar onze website: 
remonstrantenlimburg.nl. 
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AGENDA 
 

 
 

 

* betekent: bijeenkomst in de kerk, Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven 
      H 
 

 

April 

woensdag 29 
*14.00 - 15.30 

Bijbelcafé 
 

zie pag.  8 

 

Mei 

dinsdag 5 
*10.00 - 12.00 

Dommelbreak 
 

 

dinsdag 5 
*10.00 - 12.00 

Tuingroep  

woensdag 6 
*19.30 - 21.00 

Op een andere planeet kunnen ze 
me redden 

zie pag.  8 

vrijdag 8 
*18.00/19.30 

Filmkring zie pag. 10 

dinsdag 12 
*10.00 - 12.00 

Dommelbreak 
 

 

dinsdag 12 
*18.00/19.30 

Bijbelgespreksavond zie pag. 10 

dinsdag 19 
*10.00 - 12.00 

Dommelbreak 
 

 

woensdag 20 
*19.30 – 21.00 

Op een andere planeet kunnen ze 
me redden 

zie pag.   8 

dinsdag 26 
*10.00 - 12.00 

Dommelbreak 
 

 

woensdag 27 
*14.00 - 15.30 

Bijbelcafé 
 

zie pag.  8 

 
 

 
 

 

 
 

 

Juni 

dinsdag 2 
*10.00 - 12.00 

Dommelbreak 
 

 

dinsdag 2 
*10.00 - 12.00 

Tuingroep  

woensdag 3 
*19.30 – 21.00 

Op een andere planeet kunnen ze 
me redden 

zie pag.  8 

zondag 7 
 14.00   

Trotse Kameraden  
Parktheater 

zie pag. 11 
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KERKDIENSTEN  EINDHOVEN 
 

Op verzoek kan er tijdens de dienst op zondag voor kinderopvang worden 
gezorgd. Vooraf een telefoontje naar ( 040  241 1992 ) is hiervoor 
voldoende. 
 

Mei 
 

 

3 mei 
 

10.30 
 

ds. Willem Boon 
collecte: 
Voedselbank Eindhoven 

 

AVONDSMAALVIE-
RING 
LU 
 

 

10 mei 
 
 

 

10.30 
 

ds. Esther van der Panne 
collecte: 't Hemeltje 

 

 

RE 
 

 

17 mei 
 

10.30 
 

ds. Esther van der Panne 
collecte: Lutherse  
werkgroep kerkmuziek 

 

 

LU  

 

24 mei 
 

10.00 

 
 
 

 

Oecumenische Dienst. 
met o.a. 
ds. Han Cuperus 

 

locatie:  
Ontmoetingskerk, 
Meerkollaan 3,  
Eindhoven 

 

 

PINKSTEREN 
DO 

(zie pag. 6) 

 

31 mei 
 

10.30 

 

Rachel Wardenaar  
collecte:  
Gaarkeukens Cuba 
 

 

LU 

 

 

Wie niet naar de kerk gaat, kan aan de collecte bijdragen door overmaking 
van een bedrag op rekening NL 03 ABNA 047 18 46 724 ten name van 
Remonstrantse Gemeente Eindhoven onder vermelding van het 
collectedoel.    
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REMONSTRANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 

KERKGEBOUW: Dommelhoefstraat 1A, Eindhoven 

WEBADRES: www.remonstranteneindhoven.nl  
 

PREDIKANT:  
Predikant: Esther van der Panne, e-mailadres: 
predikant@remonstranteneindhoven.nl 
tel. 06 5087 5501 Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag.  
Op dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur aanwezig in de kerk. 
 

 

SECRETARIAAT: 
Peter Burgers, Romeweg 10, 5632 RP Eindhoven 
Tel. 040 242 5711  info@remonstranteneindhoven.nl 

 

FINANCIËLE ADMINISTRATIE:  
Joan Muysken, Laan van Brunswijk 79, 6212 HD Maastricht,  
tel. 043 350 0309 
e-mail: muyskenrge@gmail.com 
 

REK.NR.    NL03 ABNA 0471 8467 24 
ten name van Remonstrantse Gemeente te Eindhoven 
 

KRING ZUID-LIMBURG 
Het bestuur wordt gevormd door: 
voorzitter: Joan Muysken, tel. 043 350 0309  
secretaris: Hub Bos, tel. 045 524 2618   
 

LEDENADMINISTRATIE: 
Harry Raap, Vloeteind 37, 5502 PT Veldhoven, tel. 040 252 87 13    
e-mail: h.rapidus@ziggo.nl (wijzigingen aan dit adres sturen!) 
 

VENSTERS OPEN, REDACTIE: 
Paulien Leunis, Harry Raap en Fenny-An Wijnheijmer-Kuiper 
KOPIJ uiterlijk de 15de van de maand  
mailen naar: f.a.wijnheijmer@planet.nl, tel. 06 1305 5560   
redactieVO@remonstranteneindhoven.nl  
 

Voor Zuid Limburg naar:  
Joan Muysken, Laan van Brunswijk 79, 6212 HD Maastricht,  
tel. 043-3500 309;  e-mail: joan.muysken@gmail.com 

 

ABONNEMENT: € 20,00 per jaar (voor leden en vrienden gratis);  

digitale versie kan gratis worden toegezonden. 
Overmaken op rekening NL03 ABNA 0471 8467 24 ten name van 
Remonstrantse Gemeente te Eindhoven o.v.v. Vensters Open. 
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